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Opening en vaststellen agenda.
Eerst tijd voor “social talk”.
Terugkijken 1°¢ helft 2024
Vooruitblikken rest 2024
Afsluiting
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Agendapunt 1: Opening:

Kenneth sprak deze zondagochtend in Haulerwijk in de onafhankelijke Baptistengemeente Immanuel.
Afgesproken was om na de dienst mee te gaan met Retse en Wijnanda om daar een lunch te genieten en van
de gelegenheid gebruik te maken om als bestuur een vergadering te hebben om terug te blikken op het eerste
half jaar en vooruit te kijken naar de tweede helft van 2024. Gerben moest helaas op het laatste moment
afzeggen. Kenneth en Retse hebben dus samen de bestuursvergadering gehouden.

Agendapunt 2: social talk:

Het was een zeer gezellig samenzijn omdat we elkaar natuurlijk niet veel fysiek treffen. De wederzijdse partners
en zoon Jonah waren ook aanwezig. Wat mooi om dat ventje groot te zien worden. Hij is al weer 1 jaar en loopt
al een paar pasjes! Wat een zegen.

De lunch was heerlijk en de gesprekken bemoedigend. We hebben ruim de tijd genomen om elkaar te
informeren hoe het in de persoonlijke situatie gaat. Goed om van elkaar te weten wat er zoal speelt met als
doel om elkaar te bemoedigen en de dingen te delen die ons bezig houden. We leven in een heel bijzondere
tijd en zijn er van overtuigd dat de Heer Jezus spoedig zal komen in de Opname. Het is veel wat er momenteel
gelijktijdig in de wereld gebeurt en soms best overweldigend.

Juist nu is het nodig om de gelovigen te bemoedigen en op te roepen tot waakzaamheid en de Heer Jezus te
verwachten in de Opname. Anderzijds is het heel belangrijk om het evangelie te delen via onze stichting. Het is
vreselijk om te zien dat de mensen leven voor zichzelf en totaal geen rekening houden met God noch Zijn
gebod. Over God (god)mag je nog praten want die ziet men in van alles en nog wat en in talloze religies, maar
de naam van de Heer Jezus wordt geloochend en mag niet genoemd worden. Ze dreigen helaas velen verloren
te gaan en dienen het evangelie te horen ook gelet op de opdracht die de Heer Jezus in Matth 28: 19 geeft aan
Zijn discipelen. Het laatste vers Matth 28: 20 mag ons daarbij bemoedigen: “En zie, Ik ben met u al de dagen
tot de voleinding van de wereld. AMEN”".



Agendapunt 3: terugblikken:

- Financieel: Gerben heeft een Exceloverzicht gedeeld met daarin alle mutaties van de ING Rekening van de
stichting van 1-1-2024 t/m 17-7-2024 met de volgende kengetallen:

o Saldo: 18.596 euro
o Bl 27.885 euro
o AF: 32.314 euro
o Saldo 17/7: 14.167 euro

- Activiteiten: Kenneth vertelt over de activiteiten van het eerste half jaar 2024. Puntsgewijs worden deze
hierna kort samengevat:

a.

De activiteiten hebben uiteraard direct te maken met de doelen van de stichting zoals die in het
beleidsplan zijn aangegeven.

Kenneth geeft aan dat hij al weer halverwege de studie over het Bijbelboek Openbaring is. Bijzonder
hoe je talloze profetieén voor je ogen in vervulling ziet gaan en hoe dicht we bij de oordeels-golven
staan die God over deze wereld zal uitrollen...

Deveny en Kenneth delen dagelijks de Bijbelgedeelten aan belangstellenden die op deze manier in één
jaar tijd de hele Bijbel lezen. Hoe belangrijk is het om Gods Woord te lezen, te begrijpen en er steeds
méér van te leren.

Verder zijn ze uiteraard druk met de reguliere evangelisatie-activiteiten door middel van folders en
ander drukwerk

Kenneth spreekt inmiddels in vele gemeenten in Nederland en Belgié en mag op deze manier de
inzichten in de Bijbelse profetieén doorgeven en broers en zussen opbouwen en bemoedigen. Hij reist
wat af en veelal vergezellen Deveny en Jonah hem daarbij. Ze geven aan dat ze financieel goed kunnen
rondkomen en geen tekorten te ervaren. God voorziet!

Agendapunt 4: Vooruitblikken:

Kenneth gaat hulp bieden aan Johan de Boer bij het maken van een nieuwe evangelisatiefolder.
Kenneth financiert dit mede en is ook bij de logistiek van de folder betrokken.

Samen met Jelle Kop, een cameraman, is Kenneth van plan (DV!) om een serie te gaan maken over de
apostel Paulus. Deze serie krijgt de naam “in de voetsporen van de apostel Paulus”. Vooralsnog staan
er 8 afleveringen gepland. Deze serie zal worden opgenomen in Rome en zal naar verwachting ergens
in het voorjaar van 2025 live gaan. Kenneth is nu bezig met de planning en voorbereiding er van. Gelet
op de financiéle middelen van de stichting is dit een haalbaar “project”.

De reguliere activiteiten gaan uiteraard gewoon door en vergen ook de nodige tijd, middelen en
aandacht. We blijven Kenneth, Deveny en Jonah daartoe in onze persoonlijke gebeden gedenken. Zijn
steun is immers vereist!

Agendapunt 5: Afsluiting:

Niets meer aan de orde zijnde beéindigen we deze vergadering en gaan we naadloos over tot de lunch waar we
van genieten en elkaar verder spreken over persoonlijke dingen en delen we inzichten vanuit Gods Woord. In
alle opzichten een “heerlijk” samenzijn.

Eind 2024 plannen we een volgend overleg zo de Heer wil en we leven.



